
 

Nieuwsbrief nummer 46, maart 2022 

 

Geliefde medereizigers, 

 

Door middel van deze nieuwsbrief  willen we u graag informeren over komende 

conferentieavond op D.V. vrijdagavond 25 maart. 

Het onderwerp is: Genderdysforie –  programma van strijden en pastoraat van lijden. 

Voordat we meer vertellen over de inhoud van de lezing eerst een terugblik.  

 

Jaarthema   

Het jaarthema van dit seizoen is: ‘Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat’.  

De brede aandacht voor klimaatverandering van nog maar enkele jaren geleden is veel minder 

geworden, en van een coronacrisis (die nog volop onder ons is) worden we inmiddels in beslag 

genomen door de oorlog in de Oekraïne waarmee een volgende crisis zich aandient.   

Ondertussen leven we in een wereld waarin het begrip voor Bijbelse opvattingen en 

standpunten steeds kleiner wordt, en daarmee de vraag hoe we ons als christen opstellen steeds 

groter.  

Daarom is toerusting voor christenen belangrijker dan ooit tevoren: waar staan we? Wat zeggen 

we? Wat doen we? 

 

Terugblik vorige lezing 

Ds. Kommerie sprak over het thema ‘van liefde leven in crisistijd’. Crisistijd is louteringstijd.  

Dat besef haalt ons uit het denkkader van de wereld. De wereld denkt in vrijheden, ik wil 

ruimte voor mijzelf en voor mijn groepering zodat ik het goed heb. Dat is egoïstisch. Het 

liberale vrijheidsbegrip is ten diepste liefdeloos! Tijdens de ballingschap moest het volk Israël 

de vrede van de stad zoeken (Jer. 29:11). Moeten wij dan de liefde zichtbaar maken? Het wordt 

zomaar een werkheiligheid! Dat gaat mis! Alles wat wij als liefde zien is GENADE van GOD!  

Vanuit onszelf zijn we egoïstisch: hoe vaak heb ik vandaag aan mijn naaste gedacht? Maar God 

had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft (Joh. 3:16). Van die liefde 

moeten we het hebben en van die liefde moeten we leven. 

Als díe liefde ontbreekt dan ontbreekt alles! “Dan is er veel geblaat en totaal géén wol!” 

(1 Kor. 13) Die liefde bedekt alles! Niet door alles onder het tapijt te schuiven maar door te 

verdragen! De liefde gelooft alle dingen! Je gaat uit van goede intenties van de ander. De liefde 

hoopt! Die blijft niet hangen in het verleden maar hoopt dat God verandering kan geven.  

De liefde verdraagt! God houd het al 6000 jaar met ons uit, en zijn wij in die tijd veranderd?  

Is deze liefde in ons hart opgebloeid? Leef vanuit die liefde, leef vanuit Christus, van dag tot 

dag, want Hij is liefde.  

De lezing is terug te luisteren en te bekijken op:  

https://www.leusenseconferentie.nl/seizoen-2021-2022/  

 

Onderwerp van de komende lezing 

De komende conferentieavond willen we met elkaar nadenken over de vraag hoe christen te 

zijn in een maatschappij waarin gepreekt wordt dat het biologische verschil tussen man en 

vrouw geen betekenis heeft.  

Diversiteit is de standaard, en wie zegt of denkt dat heteroseksualiteit de norm is, die 

discrimineert. 

https://www.leusenseconferentie.nl/seizoen-2021-2022/


Ondertussen leven we wel in een gebroken wereld. Binnen en buiten de kerkgemeenschap 

vinden we mensen met een sterk gevoel van onvrede over het geslacht waarmee ze geboren en 

opgegroeid zijn. Wat betekent dit voor hen en voor ons? En hoe spreken we over en mét 

elkaar? Welke ruimte geeft ons de Bijbel en wat vraagt God in zijn Woord van ons? 

 

Dr M. J. Kater hoopt  zijn lezing te houden met als thema:  

 

Genderdysforie – programma van strijden en pastoraat van lijden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook via internet 

Rechtstreeks de lezing (met beeld) volgen kan ook, via de link: 

https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.html 

Klik hierna op  ‘>>volgen met beeld<<’. 

 

Tenslotte 

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd! Als u nog mensen kent die u ook op de 

hoogte wilt stellen van de Leusense Conferentie, laat u uw familie, vrienden, broeders en 

zusters dan deze nieuwsbrief lezen! Dat zou heel fijn zijn. 

https://www.leusenseconferentie.nl/?email_id=40&user_id=13&urlpassed=aHR0cHM6Ly9oaGctaGFzc2VsdHJvdXZlZW56d29sbGUubmwva2Vya3JhZGlvLmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.leusenseconferentie.nl/?email_id=40&user_id=13&urlpassed=aHR0cHM6Ly9oaGctaGFzc2VsdHJvdXZlZW56d29sbGUubmwva2Vya3JhZGlvLmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Welzalig zijn allen die Hem verwachten. Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft 

nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal 

Hij u antwoorden. (Jesaja 30:18b, 19) 

Met hartelijke groet,  

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie, 

J. Visscher 

 

Voor alle data die wij noemen geldt: ‘Indien de HEERE wil en wij leven’ 


